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Laat maar waaien

Zo, ik heb de ‘grote vakantie’ er al op zitten. Dat is het voordeel van ouder worden: je kunt
lekker buiten het hoogseizoen op vakantie. Tenminste, als je vakantie vieren leuk vindt.
Gelukkig vinden Suzanne en ik dat allebei. Dit jaar zijn we met de trein gegaan, lekker
ontspannen naar en door de Baltische staten.

Het was al langer een wens van mij om met de trein op vakantie te gaan. Ik voel me dan
meer reiziger dan vakantieganger. Je verplaatst je rustiger van de ene naar de andere
bestemming en kunt daardoor meer waarnemen. Het is ook wat socialer: je komt
gemakkelijker in contact met andere mensen en culturen.

Verbaasd en bewonderend hebben we gekeken naar en genoten van mooie steden als
Vilnius en Riga. De impact van hun Russische verleden — en hoe dat verleden nog steeds
voelbaar is — maakte veel indruk, zeker nu er dreiging aan hun grenzen is. We zagen ook de
trots en de belangstelling van de inwoners voor hun geschiedenis. Heel wat schoolkinderen
liepen achter juffen en meesters aan tijdens schoolreizen, om die geschiedenis én die trots
mee te krijgen. Je kunt het misschien wat nationalistisch vinden, maar ik mis dat wel in ons
land: dankbaarheid, trots en besef van ons verleden.

De nationale vlag wapperde dan ook overal. Gelukkig wapperde daar vaak ook de vlag van
de EU: de Baltische landen willen er duidelijk graag bij horen, om afstand te nemen van
Russische invloed.

Ik ben zelf ook best van het vlaggen. Als er iemand jarig is op de Ravelweg hang ik de vlag uit.
Onder het motto: Vieren als er wat te vieren valt, want tegenwind komt er toch wel een keer.

Nu ben ik zelf niet zo’n verjaardagsvierder, maar dit jaar werd ik 60, en dat vond ik een
mooie reden om eens flink uit te pakken. Samen met mijn gezin hebben we de feestzaal
ingericht — jammer dat het geen tuinfeest kon worden vanwege het weer. |k heb genoten
van de voorbereidingen, volop van het feest, maar ook van het opruimen. We hebben
gezellig en lang gefeest.

Het cadeau dat ik heb gekregen is een echte vlaggenmast. Niet zo’n ding aan de muur, maar
een mast van 6,5 meter! Suzanne en de kinderen kwamen ermee aanzetten, samen met het
serviceteam van de Vlaggenmast Janussen. Prachtig: vader Mathieu en zonen Thijs en Roel
Henderikx hebben de vlaggenmast geplaatst. Tijdens het ritueel (voor het serviceteam)
hebben we gezellig met ons gezin en de mannen Henderikx koffie met puddingbroodjes
gegeten.

Ik vind het een prachtig cadeau. Het heeft iets nostalgisch, waarmee ik verschillende vlaggen
kan hijsen als er iets te vieren valt of er iets te doen is in ons dorp. En is er wat minder te
vieren? Dan wappert de Vlaggenmast Janussenvlag. Wie weet komt er dan nog eens iemand
van de Janussen op bezoek.



Dus: vlaggen als er wat te vieren valt. Trots zijn dat je ergens bij hoort.
Laat maar zien hoe de vlag erbij hangt. Het brengt verbondenheid, sfeer,
trots en soms besef. O ja — binnenkort is het Kennedymars. Dat zie ik
aan de vlag.

Twan van Moosdijk, getrouwd met Suzanne, vader van Rosa, Isabel en E
Simon en bestuurder van de dorpsraad.

umimers
riduiim J

Jaarlijks wordt door de werkgroep in nauwe samenwerking met de vrouwenverenigingen in
Groot Someren het Zummers Triduiim georganiseerd. We zijn weer vol enthousiasme
gestart met de voorbereidingen!

Zummers Triduiim 2, 3 en 4 september

Doel

Het Zummers Triduim heeft als doel dat mensen elkaar ontmoeten. Het Zummers Tridulim
is er voor oudere mensen, voor mensen die eenzaam zijn, voor mensen die langdurig ziek
zijn en voor mensen met een handicap, uit Someren. Er is gelegenheid om te buurten, een
spelletje te spelen, samen te eten, gezellig te ontspannen en te genieten van muziek en van
optredens.

Zummers Triduiim 2025
Het Zummers Triduiim wordt gehouden bij ‘De Ruchte’ op dinsdag 2, woensdag 3 en
donderdag 4 september.

Deelname

Hebt u interesse om een dagje deel te nemen? Meld u zich dan aan via het
aanmeldformulier op onze website www.zummerstriduum.nl of bel met Thea Kuijpers van
de deelnemersadministratie: tel. 06-36005250. Deelname is kosteloos.

Wij hopen u te mogen ontmoeten!
Werkgroep Zummers Triduim Groot Someren



http://www.zummerstriduum.nl/

Olifantenpaadjes

Olifantenpaadjes zijn niet officiéle fiets- of wandelpaadjes, die bedoeld of onbedoeld
gebruikt worden. Dit om een stuk van de officiéle route af te snijden, daarom worden ze ook
wel afstekertjes genoemd. Voordeel is dat de paadjes altijd korter zijn dan de officiéle
routes.

Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar de typische eigenschap van olifanten om altijd de
kortste weg te kiezen. In India lopen de olifanten al generaties lang over deze paden. Ook al
zijn de originele paden vaak opgegaan in gigantische theeplantages, het maakt de olifanten
niks uit, zij lopen gewoon dwars door de plantages. Omdat wij hetzelfde gedrag vertonen
verklaard dit ook de vele honderden paadjes in Nederland.

In Dénd herinner ik mij ook enkele olifantenpaadjes. In de Boerenkamplaan, tussen de
families v.d. Eijnde en Verdonschot liep een pad naar het Vaartje. Tussen de Sluisstraat, bij
Miet van Es en toen de Goord Verbernedijk, de familie Vlemmix liep ook een pad, je moest
wel uitkijken dat Miet je niet zag want dan kreeg je de wind van voren. Tussen het Vaartje en
nu de Terrasweg, naast het trapveld bij de familie Sauve en een korenveld liep ook een pad.
Ik weet niet zeker of de vroeger de Lavalleweg een olifantenpad genoemd kon worden, het
is en was wel een zeer efficiént afstekertje.

Bij de Witvrouwenbergweg en de Burgemeester Roelslaan bij Wocom is tegenwoordig een
paadje in gebruik. Voorheen tussen de Kanaalstraat en het zwembad liep ook een veel
gebruikt paadje.

Gek dat het eeuwenoude gedrag van dieren, in dit geval de olifanten, gekopieerd wordt door
het “slimste dier” op aarde. Misschien moeten wij nog eens meer naar het gedrag van dieren
kijken om er ons voordeel mee te doen.

Piet van Doorn




Rotten en Rottinnen Alaaf!

Wa’n een geweldige tijd hebben wij mogen beleven de afgelopen carnavalsperiode. En wa'n
energie bulkt hier bij ons op de Plattevonder. Het voelde voor ons alsof heul D’end op
carnavalsvrijdag een glimlach heeft opgezet en niet meer heeft afgezet.

D'end Samen vroeg ons om een terugblik te schrijven en dat we doen we natuurlijk met alle
liefde, want we kijken maar al te graag terug naar deze mooie tijd. We doen dit met een
beeldende metafoor waarin wij de eer hadden om de beste kaartjes te bemachtigen voor
een magistrale kleurrijke glijbaan. Een glijbaan die cirkelend rond onze torre in 1 lange
routsj, ons naar beneden heeft geleid. Het feestgedruis in!

Met de kaartjes in onze hand zijn we naar d'n torre gelopen, het avontuur ingestapt en
begonnen aan de reis. Je denkt wellicht, “het zal er wel donker zijn in die stenen torre”, maar
dat was allerminst waar. We werden warm en enthousiast ontvangen door Ruud en
Dieuwer, ons geweldige vorstenpaar. Voor ons zagen we een grote trap die slingerend naar
boven liep en bij de gedachte dat we die helemaal moesten beklimmen, duizelde we een
bietje. Maar ons vorstenpaar sprak ons zelfvertrouwen en moed in, door wel duuzend keer
te herhalen hoe mooi het uitzicht zou worden.

Gedurende de klim kwamen we ook de andere leden van de kiescommissie tegen en ook
voorzitter Bas en Frans Schroijen met hun partners Marja en Jolanda, ontvingen ons hartelijk
en warm. De juiste steek en kroon werden aangemeten. En zo stonden we midden in de
zomer met dit selecte gezelschap, in de korte boks, met een steek op de kop en afgekleed
met donzige warme cape in een winkeltje bij onze zonnige Zuiderburen. Een bijzonder
tafereel.

Eenmaal boven in d'n torre aangekomen stond
daar een kleine delegatie van de ex-prinsen ons
op te wachten om ons nog efkes te voorzien van
de laatste dosis adrenaline. En daar was het
moment aangebroken. De deurkes boven in de
kroon van onze torre gingen open en een bietje
onwennig maar zonder twijfel sprongen we eruit.
De glijbaan op! Een onvergetelijk moment met
een geweldig ontvangst van gruwelijk veul
D'endse mensen! Wauw wat een kick!

We gingen de eerste bochten van de glijbaan door en het was al meteen overal magistraal
mooi! We zagen de raad, een hecht en geweldig clubke, aangevoerd door adjudant Willem
die met onbegrensde energie het zaakje in het gareel houdt. De sleuteldragers en het
bestuur die overal en nergens in de actie schieten om te zorgen dat de glijbaan in goeie
conditie blijft. De jeugd! Wauw! We love you till the moon and back! De Eindermuzikanten
met de muzikale omlijsting. Mer vooral jellie allemaal, de D'endse mensen, die het plaatje
pas echt kleur geven.

Bocht na bocht gingen we door en overal was het even schon. We ontvingen ons cadeau van
de Eindermuzikanten, het prinsenlied. 'n fisje rond d'n torre, natuurlijk doen we mee!
Hoppa! “Missie geslaagd” dachten we toen al!




Dan onze buurt en de Pintikanen, die de
EsTorenstraat creéerde en onze
onderscheiding een kleine 100x groter
namaakten! Wat een chicane bochtjes
waren dat! Wij verzinnen iets en mensen
om ons heen pikken het op. Ongelofelijk.

De routsj ging snel. We genoten op en top en we naderde de laatste bochten met rasse
schreden. Daar kwam carnaval! De energie was voelbaar en we gleden letterlijk de wolk in
zoals we die op onze onderscheiding hebben bedoeld. In die wolk kwamen we in een nieuwe
wereld terecht met alleen maar positiviteit, plezier en samenhorigheid.

Hennevel hadden we vanaf het begin en ik krijg het weer als ik denk aan die tal van mooie
momenten. Duuzend kleine momenten die gruwelijk mooi zijn om te zien. Als je het binnen
laat dan krijg je er natte ogen van! Ode aan onze voorzitter die dat met trots gewoon aan
iedereen durft te laten zien. Ik raad iedereen aan om het ook eens te proberen.

Denk bijvoorbeeld aan DJ Kin die als geen ander de sfeer d'rin knalt, die letterlijk én figuurlijk
voelbaar is voor iedereen. Oordoppen zijn overigens wel aan te raden als hij op het
programma staat.

Of we zagen onze buurman naar de microfoon grijpen, die de tekst van "The Pianoman" wist
om te buigen naar de meest toepassingelijke van dat moment: “We're all in the mood for a
memory”. Wij waren erbij toen hij het zong en het klopte als een bus. Herinneringen waren
in de maak.

Goed, het moge duidelijk zijn. Wij zijn gruwelijk trots! Gruwelijk trots op ons mooie D’end en
onze mooie Plattevonder. Onze voorzitter eindige het seizoen met de nieuwe slogan
“Plattevonder, Connecting People” en dat dekt precies de lading. Wat hebben we een
prachtige carnavalsvereniging en de cohesie in ons mooie dorp is voelbaar. ledere Rot en
Rottin draagt daar op geheel eigen wijze aan bij, en dat is iets unieks.

Wij kijken met heel veel plezier terug op dit bijzondere avontuur en zijn iedereen die op wat
voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd, enorm dankbaar.

Graag sluiten we af met een ietwat aangepaste lijfspreuk:

Di is een machtig fisje geworre, dankzij jellie rond onze Torre!

Alaaf!!!
Prins Bart Il & Prinses Linda




Zondag 24 augustus Zo-Mer Carnaval

Op zondag 24 augustus vindt op het Einderplein voor de 3¢ keer het Zo-Meér Carnaval
plaats!

Het zal weer een gezellige middag worden voor groot en klein, met muziek van diverse
muziekkapellen en DJ’s en nog veel meer. Voor de kinderen is er een zand-strand en
natuurlijk mag de kinderkaart met lekkers niet ontbreken.

Deze middag wordt georganiseerd door
Carnavalsvereniging de Plattevonder van
13:00 tot 18:00 uur.

Kijk voor meer info op
www.cvdeplattevonder.nl

Met een lach en traan ! /""'\ de ZO[gbODg
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Gezellig met bewoners van kleinschalig
wonen een paar uurtjes samen te zijn!

Middag kienen met nog enkele vrijwilligers en bewoners, met kleine prijsjes en natuurlijk
koffie, thee en koek. Er zijn er ook die fris of water nemen, PROOST !

De bewoners vinden het altijd gezellig wanneer er vrijwilligers zijn die een uurtje vrij
maken, om even de bewoners een bezoekje ed. te brengen, een spelletje of wat
buurten.

Kom gerust een keertje op bezoek, er is altijd wat te lachen, gieren maar niet brullen.
Op woensdag om de 14 dagen met de bewoners wandelen, zolang de vrijwilligers de
rolstoel duwen, kunnen de bewoners blijven zitten, aldus de uitspraak van een
deelnemer. Het is wel gezond en we komen lekker buiten volgens de bewoners.

Moe van het wandelen, dan is er gewoonlijk ook ergens koffie/thee bij een gastvrij adres
in het dorp. Altijd een verrassing waar ?!!!

Daarna naar huis en daar staat de soep, met of zonder ballen te wachten.

Regelmatig zijn er muziekdagen waar iedereen van kan genieten, zingen dansen alles
mag.

Met de vrijwilligers is het mogelijk, om waar nodig is, een paar uurtjes te helpen.

Kom gerust een keer mee genieten, bij deze doelgroep een klein beetje te geven, je krijgt
er een hoop voldoening van terug.

Een klein bezoekje of hulp, kost geen geld alleen wat plezier aan de bewoners !!!

Houdoe en hopelijk Tot Ziens !
Henriette van Velthoven, Vrijwilligster Kleinschalig Wonen Someren-eind
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ORANIJE
Lieve lezers en lezeressen

Ik zie jullie denken: “Hij zal het toch weer niet hebben over Trump met zijn oranje
geschminkte kop.” Nee, lieve lezers en lezeressen, het gaat niet over Trump maar over ons
koningshuis.

Ik ben een groot liefhebber van ons koningshuis maar ken ook mensen die daar niets van
moeten hebben. Het is natuurlijk ook raar dat je door erfopvolging je baan krijgt. Er wordt
niet gekeken naar talent maar aan de andere kant word je vanaf je geboorte opgeleid om
koning te worden.

Als je terugkijkt in de geschiedenis van alle koningen en koninginnen die we hebben gehad
dan was dat niet al te best. Prutsers zouden ze in de tweede kamer zeggen. |k geef een
bloemlezing.

Koning Willem |, ook wel koning koopman genoemd, was een harde werker. Hij nam veel
initiatieven. Onze Zuid Willemsvaart hebben we aan hem te danken. Maar aan het einde van
zijn koningschap waren we Belgié kwijt en bijna bankroet.

Koning Willem Il was de held van Waterloo maar door zijn geaardheid werd hij gechanteerd..
Willem 11l werd koning Gorilla genoemd. Hij was een onbeschofte, lompe boer waar geen
land mee te bezeilen was.

Daarna kregen we Emma. Zij was de echtgenote van Willem Ill. Zij was geen koningin maar
regentes. Dit kwam omdat haar dochtertje Wilhelmina nog minderjarig was.

Willemientje kennen we nog van het begin van de tweede wereldoorlog. Zij zat al in het
bootje naar Engeland toen de Duitsers nog niet in D’End waren.

Juliaantje had natuurlijk haar handen vol aan beroepsschuinmarcheerder Bernard.

Beatrix deed het wel goed maar was geen vrouw van het volk, ze was wat afstandelijk.

Maar onze Willem (ook genaamd W.A. van Buuren) maar vooral zijn mooie vrouw Maxima
doen het uitstekend. Natuurlijk gaan ook zij af en toe in de fout maar dat is menselijk.
Sommige dorpsgenoten klagen over de kosten van ons koningshuis maar je kunt Maxima
moeilijk naar de Zeeman of Wibra sturen voor een schon jurkske.

Verder kijken de tegenstanders van het koningshuis alleen naar de kosten. Er zijn echter ook
baten. Handelsmissies zijn altijd enorm blij als Willem mee gaat want als je afkomt met de
koning levert dat heel wat extra eurootjes op.

Onze koning is natuurlijk geen hoogvlieger. Hij heeft door hard te werken het niveau
Helmond Sport gehaald. Ik zie hem wel eens denken als hij weer eens op werkbezoek is bij
een boer die een nieuwe machine tegen de stikstof heeft uitgevonden: “Had ik me
vanmorgen maar ziek gemeld en lekker bij onze Max in bed gebleven”. Ook het spreken in
het openbaar gaat hem niet zo goed af. Maar onze Maxima, dat is een speelster op
Champions League niveau, dat is het niveau Max Verstappen. Zij heeft vanaf het begin onze
harten gestolen. Ze is charmant, vriendelijk en slim. Als zij stralend uit de auto stapt, stapt ze
recht in de harten van de mensen. |k weet ook wel dat ze best wel eens chagrijnig zal zijn.
Als ze thuis de soep laat overkoken, zal ze best, in het Argentijns, flink vloeken. Caramba,
Caramba, Caramba. Dat zou ik wel eens willen meemaken.

Bedankt weer voor het lezen van mijn stukske. Hopelijk vond je het leuk.
Alle goeds toegewenst,
Lambert Haspelaar
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Op dinsdagavond 17 juni organiseerden we als dorpsraad een gezellige en waardevolle

xf

Samen maken we Someren-Eind nog mooier

avond in De Einder. Als nieuw lid van de dorpsraad vond ik het belangrijk om te horen wat er
leeft in het dorp. En dat is gelukt!

De avond begon met een welkom door onze voorzitter Twan van de Moosdijk. Daarna
stelden wij, de zes nieuwe leden van de dorpsraad, ons kort voor. Om de sfeer er meteen
goed in te krijgen, volgde een luchtig toneelstukje waarin een nieuwkomer in Someren-Eind
werd verwelkomd door twee dorpsbewoners. Een knipoog naar hoe gastvrij ons dorp is.

Daarna gingen we aan de slag met het D’ends café. De ongeveer 40 aanwezige
dorpsbewoners werden verdeeld in kleine groepjes en draaiden langs drie ‘cafés’, elk met
een eigen thema: het buitengebied, een levendige kern en verenigingen. In elk café stonden
twee dorpsraadsleden klaar als N Y
‘barman’ of ‘barvrouw’ om het gesprek
te begeleiden. Zelf stond ik bij het
thema ‘verenigingen’. Bij ‘onze’ bar
kwamen veel mooie gesprekken naar
boven waar de focus vooral lag op de
toekomst van onze verenigen en het
idee van een omnivereniging uitvoerig
besproken werd. Een ding is zeker;
Someren-Eind wil haar verenigingen
behouden!

Ook bij de andere tafels kwamen veel goede ideeén op tafel. Van praktische verbeterpunten
tot creatieve plannen voor de toekomst. Alles werd opgeschreven op grote vellen papier,
zodat we er als dorpsraad mee aan de slag kunnen. Na drie rondes bespraken we kort wat er
allemaal was opgehaald, en was er nog ruimte voor vragen en aanvullingen.

We sloten de avond af met een drankje op het terras van De Einder. Daar werd nog gezellig
nagepraat, en het was mooi om te zien hoeveel mensen betrokken zijn bij ons dorp. De sfeer
was goed, de gesprekken open en eerlijk, en de ideeén waardevol.

Namens de hele dorpsraad wil ik iedereen bedanken die erbij was. Jullie inzet en
betrokkenheid maken Someren-Eind tot wat het is: een dorp waar we er samen de
schouders onder zetten. We gaan met jullie input aan de slag en houden jullie op de hoogte!

Namens de dorpsraad,
Corien van den Broek
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'Senioren

Someren- Eind

Zaterdag 24 mei
Eerste picknick van Senioren Someren-Eind

Na maanden plannen was het dan zover, de allereerste grote picknick georganiseerd op
zaterdag 24 mei door Senioren Someren-Eind. Deze werd gehouden op schietterrein, De
Kolenboer aan de Boerenkamplaan. Er hadden zich maar liefst 52 leden aangemeld voor
deze middag, allemaal levensgenieters op leeftijd vol verhalen en goed gezelschap. Met dit
aantal was het bestuur dik tevreden. Alles was goed geregeld, verse broodjes met beleg, fruit
waaronder appels, bananen en mandarijnen. Ook was er drinken in overvloed, zoals Thee,
koffie en een lekkere sap. Wim Peeters had snoep tomaatjes, en Jan Thijs had de eitjes
geschonken voor deze picknick, bedankt hiervoor. Tot zover geen vuiltje aan de lucht, maar
juist deze dag begon het te regenen. Geen klein buitje, nee een plensbui alsof de wolken zelf
ook zin hadden in een picknick. Toch raakte niemand in paniek. Het bestuur had vanwege het
slechte weer een tent geplaatst die beschikbaar was gesteld door Gilde St. Lambertus. Zodat
de picknick gewoon door kon gaan. Nadat iedereen voldoende had gegeten konden wij
gezellig gaan na borrelen in de kantine van gilde St. Lambertus. Om half zes was het tijd en
ging iedereen weer huiswaarts.

En zo werd het, ondanks het weer, een picknick om nooit te vergeten. Want goed gezelschap
en genoeg eten? Dat weegt altijd zwaarder dan een spatje regen.

Gilde St. Lambertus bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie accommodatie

Bestuur bedankt voor de goede zorgen, en hopelijk tot een volgende keer.




'Senioren

Someren- Eind

Verslag Themamiddag over oplichting

Donderdagmiddag 5 juni om 14.00 uur opende onze voorzitter Rinie van de Voort de middag
en heette iedereen welkom. Rinie was zeer tevreden over de opkomst en heette de mensen
van de politie en Thyme van de gemeente Asten/Someren van harte welkom.

Op deze middag vond er een informatieve en leerzame middag plaats over babbeltrucs en
oplichting. Het preventieteam van de vrijwillige politie te weten presentator Bert
Nieuwenhuis en technischer Gerrit Spaninks en agent Andy in dienst, gaven een duidelijke
presentatie aan een groep van 50 aanwezigen. Het doel van de bijeenkomst was om mensen
bewuster te maken van de verschillende vormen van oplichting die tegenwoordig
voorkomen en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Tijdens de bijeenkomst werd
uitgebreid stilgestaan bij BABBELTRUCS, waarbij oplichters zich voordoen als bijvoorbeeld
medewerkers van een instantie of hulpverleners om zo het huis binnen te komen. De
agenten gaven praktische tips over hoe hiermee om te gaan en wat je vooral niet moet
doen. Er werden filmpjes getoond hoe de oplichters te werk gaan. Bert zelf vertelde een
privé verhaal waarbij hij zelf bijna was opgelicht. Ook hadden zij verschillende voorwerpen
bij, die je kon bekijken.

Daarnaast kwamen ook DIGITALE VORMEN VAN OPLICHTING aan bod zoals:

Valse E-mails en nepwebsites die proberen je persoonlijke gegevens of inloggegevens
afhandig te maken.

SMS-PHISHING of CYBER CRIMINEEL, waarbij sms’jes lijken te komen van betrouwbare
instanties zoals banken of bezorgdiensten.

Oplichting via MARKTPLAATS en andere verkoopplatformen, waarbij oplichters proberen
geld of goederen afhandig te maken met smoesjes en trucjes.

De agenten benadrukten het belang van alertheid, gezond wantrouwen en het melden van
verdachte situaties. De aanwezigen konden vragen stellen en eigen ervaringen delen, wat
leidde tot waardevolle gesprekken en bewustwording

Al met al was het een zeer geslaagde en nuttige middag. De boodschap was voor iedereen
duidelijk: Wees alert, geef nooit zomaar informatie af, en bel bij twijfel altijd de POLITIE of
een VERTROUWENSPERSOON.

Tenslotte, betalen via de telefoon is het veiligst, verlaag het bedrag op je bankpas
bijvoorbeeld naar 250 euro, ga altijd op een veilige WIFI. Let op bij Whatsapp niet alle apps
vertrouwen, NIET GEBELD — GEEN GELD. En bij de pinautomaat zorg dat je altijd een groen
licht ziet dan kun je veilig pinnen. En tenslotte zorg voor een KIERSTANDHOUDER, zodat de
mensen die aan de deur komen niet zomaar binnen kunnen lopen en voor de E-BIKES een
extra goedgekeurd hangslot, zodat het moeilijker wordt voor het meenemen van je E-BIKE.
Na dit alles dankte Rinie en Thyme iedereen voor het komen en kregen Gerrit en Bert een
presentje aangeboden namens Senioren Someren-Eind.
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50252,'_%';3" Activiteiten Senioren Someren-Eind :

Wij als senioren vereniging voorheen KBO geheten hebben een aantal activiteiten die
wekelijks of maandelijks terug komen.

Zo hebben we elke 2¢ maandag van de maand het kienen, dit doen we in D'n Herd vanaf
13.30 uur. Ook gaan we een aantal keren fietsen, we hebben routes van 30 en 50 km. De
eerst volgende fietstocht is op 3 juli en is 50 km. We vertrekken dan om 10.30 uur op het
Einderplein. Als u graag mee wil dan bent u van harte welkom, zorg wel dat u een
veiligheidsvest aan heeft.

De volgende fietstocht zal zijn op 24 juli deze is 30 km en vertrekt om 13.00 uur en op 14 aug
een fietstocht van 50 km vertrek om 10.30 uur op het Einderplein.

Op 15 augustus hebben we de Kringbedevaart in Ommel, deze zal zijn om 14.30 uur in de
kerk in Ommel.

Ook hebben we nog de Annaviering op 6 september deze zal zijn in de Einder en begint om
13.30 uur in de grote zaal. Aanmelden voor 24 augustus door betaling van € 10 per persoon
op rekeningnummer NL 50 RABO 0148 0136 86 dit onder vermelding van uw
lidmaatschapsnummer.

Verder gaan we ook iedere dinsdag en vrijdag Jeu de boules op het Torenplein aanvang 13.30
uur. Ook gymmen, dit doen we elke dinsdagmorgen om 10.30 uur in De Einder in de grote
zaal. We gaan ook nog wandelen elke woensdagmorgen om 10.00 uur vanaf De Einder.

Zoals jullie kunnen lezen zijn er genoeg activiteiten waarin u deel kunt nemen.

Ingezonden berichtje n.a.v. de dorpswandeling

Vanuit de dorpsraad en een aantal vrijwilligers werd er een wandeling georganiseerd voor
nieuwe bewoners. Nu hebben we daar een heel leuk mailtje teruggekregen.

Afgelopen zondag 18 mei werden wij hartelijk welkom geheten in de foyer van De Einder als
nieuwe bewoners van Someren Eind. Na de ontvangst door 4 vrijwilligers met koffie, thee en
lekkere cake werd ons het een en ander over de geschiedenis, verenigingsleven e.d. verteld.
Ook al wisten we natuurlijk wel het een en ander over de Eindse gemeenschap, want Lenie is
in Someren geboren en heeft tot haar 17e jaar in Lierop gewoond en veel broers en zus
wonen nu nog in deze gemeente.
Na onze pensionering en arbeidszaam leven in de omgeving van Waalwijk voelen we ons
beiden helemaal thuis in 't Eind, in een mooi huis aan de Willem Alexanderlaan.
Bij de rondwandeling hebben we enkele leuke markante plekken bezocht met de historie
van o.a. de speeltuin, het kapelletje, en de plaatsen waar vroeger nog een winkel en cafees
of feestzaal was. Ook leuk om zelf weer door te kunnen vertellen aan eigen familie en
vrienden, de Prinses Irene speeltuin wordt een aanrader voor onze kleinkinderen (bijna net
zo leuk als de Efteling).
Bij deze willlen wij de delegatie, 4tal gidsen nogmaals hartelijk bedanken!
Groetjes, Lenie en Frans VJ>
S@W%
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Voortaan elke ochtend koffie bij De Einder!

Vanaf maandag 16 juni ben je van harte welkom voor een gezellig kopje koffie of thee in het
gemeenschapshuis.

ledere ochtend (m.u.v. zondag) staat ons nieuwe team van vrijwilligers vanaf 09.30 uur klaar
met koffie, thee, een glimlach en tijd voor een praatje.

Of je nu komt om de dag goed te beginnen, een krantje te lezen, dorpsgenoten te ontmoeten
of gewoon voor de gezelligheid — loop gerust even binnen!

Kom je ook gezellig langs? En neem gerust ook je (klein)kinderen mee, er is een speelkist
aanwezig!

ELKE OCHTEND KOFFIE!

. : ‘. @
DE EINDER IS VOORTAAN ELKE OCHTEND 3
GEOPEND VANAF HALF 10! (m.u.v. zonpAG)

EEN NIEUW TEAM VAN VRIJWILLIGERS STAAT
DAGELIJKS KLAAR OM ALLE BEZOEKERS TE

VOORZIEN VAN GEZELLIGHEID, EEN PRAATJE EN
EEN LEKKERE KOP KOFFIE/THEE! Mo Lol b Lot S

16 JUNI!

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt in d—
De Einder!

Evenementen De Einder 53 @
=)

Meld je aan voor onze WhatsAppgroep en ontvang bl

automatisch updates over alle activiteiten en

evenementen. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van

wat er speelt in het gemeenschapshuis!

Aanmelden is simpel: scan de QR-code en je wordt
automatisch toegevoegd aan de WhatsAppgroep.
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MUZIEKVERENIGING

ULIANZ
SOMEREN-EIND MUZIEKVERENIGING JULIANA

Filmbeats

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober a.s. brengen de jeugdslagwerkgroep en
slagwerkgroep van Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind het concert Filmbeats. Een
concert waarin de muziek uit bekende films op een zeer originele manier vertolkt zal gaan
worden. Beide avonden vinden plaats in De Einder in Someren-Eind en beginnen om 20:00
uur. Kaarten a € 12,50 zijn vanaf 26 juni te koop via www.muziekverenigingjuliana.nl.

De slagwerkers hebben een reputatie hoog te houden ”‘“““"‘“"‘g’“:ﬁggﬂ‘}é;‘{?‘““"‘"‘“:.‘1”“?‘,,
en die gaan ze nu opnieuw waarmaken. In de

afgelopen jaren lieten ze al verschillende keren zien
dat een avondvullend concert met slagwerkmuziek een
belevenis op zich is. Dit keer hebben ze gekozen voor
filmmuziek, die ze met synchroon meelopende
beelden zullen spelen. Muziek uit o.a. de films Avatar,
Gladiator, James Bond en Soldaat van Oranje, om er
maar eens een paar te noemen. Voor de toeschouwer
zal het lijken alsof je midden in die films zit! Een
voorstelling die niet te missen is dus.

Na de tweede editie op 25 oktober is er in de foyer van

De Einder nog een gezellige afterparty met DJ Danny. VRIJDG 21
ZATERDAG 25 OKTOBER - 20:00 u

v.muziekvereniging|

Andere activiteiten komende periode:

Zondag 28-9 Promsconcert Harmonieorkest in Linne (L)

Zondag 26-10 Concert harmonieorkest met harmonieorkest St. Antonius uit Asten-
Heusden in De Einder

Zaterdag 8-11 Concert Harmonieorkest met harmonie St. Cecilia uit Zijtaart in De
Einder

Zondag 9-11 Beoordelingsconcert Harmonieorkest in Roermond

Kijk voor actuele informatie over de Muziekvereniging op onze website
muziekverenigingjuliana.nl of op www.dend24.nl
We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram!
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MEDEDELINGEN VANUIT DE PAROCHIE %w u R

Parochie & =
Heilige Franciscus

Eucharistieviering

Elke 1e maandag van de maand om 9.00 uur is er een heilige mis in de gebedsruimte van de
Einder, ingang Lambertusstraat.

Eerstvolgende data zijn: 7 juli en 1 september, in augustus is er geen heilige mis.

Vrijwilligers gezocht

Voor groenonderhoud op het kerkhof van Someren-Eind. Wij zijn een gezellige groep
mannen en vrouwen die 1 ochtend per 2 weken bij elkaar komen voor lichte
werkzaamheden op het kerkhof. Heeft u belangstelling neem dan contact op met de

beheerder Piet van Houts 06-17482545.

Parochieblad
6 maal per jaar verschijnt er een parochieblad. Dit ligt in de kapel op het kerkhof en op de
informatietafel in de Einder, zodat u deze kunt meenemen.

Dopen
Deze zijn mogelijk in de gildekapel aan de Brugstraat en in de gebedsruimte van de Einder.

Voor contact zie hier onder.

Contactpersonen

Franciscusparochie Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind
Locatie Someren-Eind is dagelijks bereikbaar op telefoonnr 06-17482545 (Nelly van Houts)
Bank NL14RAB0O01480.09.484

Spoed 06-10333069 (ziekenzalving, uitvaart en begrafenis)
Secretariaat Franciscusparochie secretariaat@rkfranciscus.nl
Asten 0493-691315

Locatieraad

Jo Van Diepen Vlasstraat 13 493763/ 06-20495740
Nelly van Houts Haspelstraat 21 493100/ 06-17482545
Anja Engelen Brugstraat 22 492990/ 06-13875424
Beheerder kerkhof

Piet van Houts Haspelstraat 21 493100/ 06-17482545

Openingstijden kerkhof en Mariakapel: Zomer 9.00 uur- 20.00 uur
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